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Textielkunstenaar en wever
Sarah Hb is een van de mensen
die deel uitmaakt van de
codperatie. Zij houdt zich
vooral bezig met het weven van
de schapenwollen vloerkleden.

AMBACHT FRANKRIJK
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Ze zijn alweer zo'n anderhalve maand
beneden, de schapen van Paul de
Latour. Maandenlang graasden ze in de
bergen van de Zuid-Franse Pyrénées
Centrales. Duizend stuks telt de kudde,
Tarasconnaises, het ras dat al van ouds-
her voorkomt in dit gebied. “Een ras met
karakter”, weet Paul, “stoer, koppig en
een uitstekende wandelaar.” Dat mag
ook wel, als je zo'n 2500 meter omhoog
moet klauteren om daar de rotsachtige
weides te trotseren. Ze gaan er net voor
de zomer naartoe, zoals vele andere
soortgenoten in deze regio, Occitaine.
De grote trek opwaarts staat bekend als
de Transhumance, “een belangrijk agra-
risch en cultureel evenement”, vertelt
Paul, “dat diep geworteld is in onze tra-
dities en dat uitbundig wordt gevierd
met vrienden en familie, herders en her-
derinnen.” Het is tijdens de Transhu-
mance in 2015 dat de schapenboer
Olivia Bertrand ontmoet, een Parisienne
die zich heeft verdiept in de kunst van
het wolweven. Ze delen een sluimerend
idee: een herwaardering bewerkstelligen
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Oprichters van Laines Paysannes Paul de Latour en Olivia Bertrand met,
wie weet, de volgende generatie schapenboer of wolwever.
Rechts een deel van Pauls kudde Tarasconnaises.

voor de kwaliteit van schapenwol. Het is de start van Laines
Paysannes, een codperatie van boeren, herders en ateliers, en
het label voor kleding, beddengoed en woonaccessoires van
duurzaam geproduceerde wol.

Vrije schapen

Het schaap is de eerste schakel in de keten naar een kwaliteits-
product, vertelt Olivia. “Hoe gezonder het dier, hoe mooier de
wol. Daarom werken we met kleine, zelfstandige boeren die
hun dieren op de meest natuurlijke manier houden. Vrijwel
alle schapen grazen het hele jaar buiten, op voedingsrijke
grond.” Paul: “In de bergen worden ze door de herders naar
de beste grassen geleid, beneden hanteren we het systeem van
wisselbeweiding: van mid-september tot mid-juni staat de kud-
de elke dag op een ander perceel. Hierdoor krijgen de dieren
constant verse kruiden binnen, wordt mest goed verspreid en
is er amper risico op parasieten.” Fokwijze, voeding en Kkli-
maat, maar ook het scheren van de schapen zijn van invloed
op de kwaliteit van de wol. Olivia: “Is de werkplek schoon?
Wordt er goed geschoren?” Tijdens de scheerperiode, onge-
veer van januari tot juni, trekt de Francaise met negen andere
mensen van boerderij naar boerderij om de wol te selecteren.
“Elke vacht gaat door onze handen, opgeteld zo'n elfduizend
ton wol. Vacht met te korte wol, vuil of vergeeld, te vet of
beschadigd wordt verwijderd. Dat vergt een scherpe blik en
een zorgvuldige touche. Elke vacht is uniek, een limited
edition, het is elk jaar weer spannend wat de opbrengst is.”

Alle wol wordt
gebruikt in de
natuurlijke kleuren;
verven komt er niet
aan te pas.

AMBACHT

Het ambachtelijk verkre-
gen wollen garen wordt
deels verwerkt op traditio-
nele weefgetouwen.

Een vloerkleed in de maak.
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Wever Sara prepareert
een spoel, onderdeel
van het traditionele
weefgetouw.




AMBACHT FRANKRIJK

Schetsen voor een nieuwe collectie. Het vestje is gebreid met merinowol, de plaids zijn van een
mix Mérino-Tarasconnaise.

Alles begint bij het schaap, hoe gezonder het
dier, des te mooier de kwaliteit van de wol
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Traditionele weefgetouwen

Het hoofdkwartier van Laines Paysannes
is gevestigd in een oude stal van de
familieboerderij van Paul. Hier worden
de wollen producten ontworpen en is
een kleine weverij ingericht, met traditi-
onele weefgetouwen waarop vloerkle-
den worden gemaakt. Voor de verwer-
king van vacht tot draad en stof en voor
de uitvoering van de ontwerpen wordt
samengewerkt met andere kleine (brei)
ateliers en werkplaatsen zoals de oude
Lavage du Gévaudan (1867), de laatste
semi-industriéle wolwasserij van Frank-
rijk, waar de vachten nog worden
schoongespoeld met rivierwater. “Boer-
derijen en werkplaatsen liggen niet ver-
der dan 400 kilometer van ons van-
daan”, vertelt Olivia. “Zo kunnen we
elkaar ontmoeten en houden we onze
ecologische voetafdruk beperkt.”

Zo schaap, zo wol

Vijfentwintig schapenboeren zijn er
aangesloten bij de codperatie, hoeders
van de zes schapenrassen die hun vacht

leveren aan Laines Paysannes: de Tarasconnaise, Rouge du
Roussillon, Basco-Béarnaise, Manech téte noir, Scotch Mule
en de - voor deze streek ongebruikelijke — Mérino. Zo ver-
schillend als de rassen zijn is ook hun wol: die van Tarascon-
naise is fijntjes, Basco-Béarnaise en Manech leveren stevige
rustieke wol, geschikt voor vloerkleden en Mérino een die zo
zacht is als zijde en wordt gebruikt voor kleding die je direct
op de huid draagt. Onder de biologische boeren zijn opval-
lend veel jonge mensen, zoals Timoléon, zoon van een
schaapsherder, Alex, die behalve boer ook scheerder is en
natuurlijk Paul zelf, zoon van een schapenboer. Net als Olivia
had hij aanvankelijk een andere carriére voor ogen: zij
studeerde literatuur en beeldende kunst, hij rechten en kunst-
geschiedenis. Maar de liefde voor de natuur zette hen op een
ander pad. Paul: “Wol was een afvalproduct geworden waar-
voor heel lage prijzen werden betaald. Ik merk dat vooral
jonge mensen, maar niet alléén zij, dit schip willen keren en
op een eerlijke, duurzame manier willen werken met dit
mooie materiaal. Olivia en ik zijn gelukkig dat we deze stap
hebben gezet, we zijn hier op onze plaats.” Olivia: “Van het
fokken en scheren van de schapen, het selecteren en wassen
van de vacht, het draaien, kaarden, weven van de wol... Het
is een wereld op zich, waarin talloze disciplines samenkomen
met een enorme savoir-faire. Een mooie ontmoeting van
traditie en de nieuwe tijd.” <&

Meer weten? Kijk op laines-paysannes.fr
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